
Parnaskruid 
 

 
 
Parnaskruid is een nieuwe smaakmaker voor De Friese Wouden. 
Door de interesse van tuinliefhebbers en via handelaren kwam het Parnaskruid als 
sierplant ook in De Wâlden terecht. Wâldpyk ontdekte de bijzondere smaak en 
eigenschappen van Parnaskruid als een heerlijke en verfrissende thee. Inmiddels 
wordt er ook volop geëxperimenteerd met Parnaskruid als ingrediënt van gerechten 
en nieuwe eindproducten. 
 
Het Parnaskruid komt van het gebied rond de berg Parnassos in Griekenland. Deze 
berg speelt een grote rol in de Griekse mythologie. Zo was Parnassos onder meer 
gewijd aan de god Apollo en was dit bovendien de woonplaats van de Muzen. De 
Muzen waren de godinnen van de inspiratie op het gebied van literatuur, 
wetenschap en kunsten. Veel oude verhalen zijn met de oorspronkelijke thuishaven 
van het Parnaskruid verweven.  
 
Het Meertens Instituut in Amsterdam bewaart zo’n 30.000 volksverhalen. 
Meer dan de helft hiervan komt uit Fryslân, met name uit De Wâlden, en is 
verzameld door Dam Jaarsma uit Eastermar. Het Parnaskruid vormt de 
hedendaagse verbinding tussen de Griekse en de Fryske verhalen en speelt vanaf nu 
ook de hoofdrol in een aantal nieuwe verhalen uit De Wâlden. 
 

 
 
De thee is heel verfrissend en herbergt smaken van  
Munt, Citroenmelisse, Eucalyptus en veel meer.  
De verfijnde smaak is het beste waar te nemen door  
na een slok thee even een beetje frisse lucht via  
de mond in te ademen. Parnaskruid is dan een  
verrassende en heel aangename gewaarwording. 


